Kerkblad

Protestantse Gemeente




Geen vakantie voor de Heilige Geest

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevige
windvlaag, dat het huis waarin ze zich bevonden geheel
vulde. (Handelingen 2:2)

Het is (eindelijk) zomer. Veel mensen trekken er in juli of
augustus op uit om ergens aan zee, in de bergen, op het
platteland of juist in een grote stad op adem te komen.
Een andere omgeving doet iets met ons mensen. We
nemen afstand van onze dagelijkse bezigheden en
zorgen, vinden nieuwe inspiratie, komen weer tot
onszelf. Een beetje wonderlijk is het ondertussen wel, dat
velen van ons een verre reis nodig hebben om zichzelf
weer een beetje terug te vinden.

En als u deze zomer nu eens niet op reis kunt of wilt? Als
uw gezondheid dat dit jaar niet toelaat, of uw
portemonnee? Of als u oost en west prima vindt, maar
thuis gewoon het best? Dan vertelt het evangelie u dat u
ook aan recreatie (een woord dat letterlijk herschepping
betekent) kunt doen zonder een verre reis te maken.
Want de grote gebeurtenissen van het evangelie spelen
zich niet ergens ver weg af, maar juist dichtbij, om de
hoek, in het dagelijkse leven.

In het Kersevangelie komt God in Jezus niet naar ons toe
in een viersterrenhotel, maar in een stal bij een herberg.
Het Paasevangelie speelt zich grotendeels af op, nota
bene, een begraafplaats. En in Pinksterevangelie is de
Heilige Geest niet gaan waaien in een luxe resort, en ook
niet in de indrukwekkende tempel van Jeruzalem, maar
ergens in een gewoon huis waar de discipelen zich
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hebben verzameld. Daar vliegt de Pinkstervlam in de pan,
daar spetteren de Pinkstervonken in het rond. ‘Gewoon
thuis’ worden de discipelen door de Heilige Geest
aangevuurd om niet langer met hun ziel onder de arm
rond te drentelen, maar in het leven te staan als mensen
die met Jezus opnieuw zijn geboren.

Over recreatie, over herschepping gesproken.

Gaat u deze zomer op reis? Heb het goed.

Blijft u deze zomer thuis? Heb het ook goed.

De Heilige Geest neemt namelijk geen vakantie. Die werkt
gewoon door. Overal. Altijd.

Ds. Frans Willem Verbaas

Gezamenlijke diensten van zondag 21 juli tot en met
zondag 1 september.

Net als vorig jaar houden we onze kerkdiensten in het
hart van de zomer (van zondag 21 juli tot en met zondag
1 september) samen met de PG Langezwaag, Luxwoude
en Jonkerslan. De diensten worden wisselend in Tijnje,
Terwispel en Langezwaag gehouden.

Zie het dienstenrooster in dit nummer van Tsjerkepaad.
Let op: de diensten in Tijnje en Terwispel beginnen
(gewoon) om 9:30 uur; de diensten in Langezwaag
beginnen een half uur later, om 10:00 uur.

Wel staan in Langezwaag altijd om 9:30 uur koffie en thee
voor de kerkgangers klaar. (FWV)

Terugblik Pinksterdienst



Op 19 juni vierden we in de Matthelstsjerke van
Langezwaag samen met onze protestantse buren
Pinksteren. De Matthelstsjerke was versierd met
Pinkstervlammen. De kinderen lieten tijdens de dienst
zien hoe adem of wind (de Heilige Geest!) eruitziet door
de pluisjes van uitgebloeide paardenbloemen over de
kerkgangers te blazen. Tijdens de kindernevendienst
tekenden de kinderen vlammen op het kerkpad. En na de
dienst dronken we met elkaar in een heerlijke
voorjaarszon koffie en thee in de pastorietuin. Prachtig
om zo met elkaar het grote inspiratiefeest van de kerk te
vieren! (FWV)

Koffiedrinken na de Pinksterdienst




Terugblik op een aantal activiteiten van Gordeo.

In de afgelopen maanden organiseerde de Raad van
Kerken in Gorredijk en omgeving ('Gordeo’) een aantal
goed bezochte activiteiten. Op zaterdag 25 mei, midden
in de bloeimaand, werd in Akkrum door meer dan twintig
belangstellenden de Lanteaernetun bezocht. Ooit hoorde
deze tuin bij de hervormde pastorie. (Van 1987 tot 1992
was deze tuin dus mijn tuin.). Sinds twee jaar is deze tuin
omgetoverd tot een klein park vol beelden en bijbelse
planten. Een mooi voorbeeld hoe een dorpskerk een
‘groene kerk’ voor het dorp en de omgeving kan worden.
Op zondagmiddag 9 juni organiseerde Gordeo een
wandeling door Gorredijk langs plaatsen met een joodse
historie. In Gorredijk en omgeving bestond in de 19: eeuw
een kleine joodse gemeenschap met een eigen synagoge
of sjoel en een eigen verenigingsleven en begraafplaats.
De gemeenschap werd echter steeds kleiner, en in 1937
werd de laatste dienst in de sjoel gehouden. In de Tweede
Wereldoorlog werden de laatste elf joodse inwoners
weggevoerd en kwam er een eind aan joods leven in
Gorredijk. Pastoor Tolboom, Jan Jonker en Rinse Spits
organiseerden een wandeling die langs ‘joodse plekken’.
De wandeling voerde onder meer langs de joodse
begraafplaats bij Kortezwaag. Meer dan veertig
wandelaars liepen mee!

Op zondagavond 23 juni, tenslotte, organiseerde Gordeo
de jaarlijkse zomeravonddienst, dit keer in de kerk van
Terwispel. Deze dienst wordt gehouden op of nabij 21
juni, wanneer de dag het langste is, een half jaar na en



een half jaar voor kerst. Het was een mooie, bezinnende
dienst met een mooie opkomst!

Inmiddels is Gordeo druk bezig met het voorbereiden van
activiteiten voor het seizoen 2024-2025. Bij de
Tsjerkepaad van september zult u opnieuw een geel
boekje vinden, waarin de activiteiten worden opgesomd
en toegelicht. Een van die activiteiten is een
interkerkelijke openluchtdienst op het schoolplein van de
Librije, op zondagochtend 15 september. Alvast noteren!
(FWV)

Uitleg bij de plek aan de Langewal waar ooit de Synagoge
van Gorredijk stond.




Bijeenkomst voor deelnemers aan het Bijbelleesproject
op maandagavond 29 juli en 26 augustus

In juni en juli lezen we de drie grote profeten Jesaja,
Jeremia en Ezechiél. In augustus beginnen we aan de
twaalf kleine profeten. (Grapje uit mijn jeugd: ‘Vraag: hoe
kon Jona door een walvis worden opgeslokt? Antwoord:
ach, je moet niet vergeten dat hij een van de kleine
profeten was!’) We lezen deze zomer dus rustig door, op
de camping, op de boot, op het strand of gewoon thuis,
koersend naar het Nieuwe Testament. Op maandagavond
29 juli komt de lezersgroep om 19:30 uur weer samen in
de kerk van Langezwaag., en op maandagavond 26
augustus in de kerk van Tijnje. De avonden worden geleid
door ds. Dingena Hasper van de Tjongervalleigemeente
en ondergetekende. (FWV)

Zomervakantie dominee Frans Willem Verbaas

Van maandag 1 juli tot en met zondag 28 juli heb ik
zomervakantie. Mocht u in deze periode pastorale
bijstand nodig hebben, dan kunt u via een van de
kerkenraadsleden contact opnemen met een
vervangende predikant. (FWV)



Uit de kerkenraad

Het uitzenden van kerkdiensten is in principe ook
mogelijk vanuit Terwispel. Het probleem zit hem in de
‘bemensing’. Het vraagt elke dienst wel de inzet van
iemand die de camera wil bedienen. Zoals al eerder is
vermeld, vraagt dit geen technische hoogstandjes,
aangezien het alleen de camera betreft en geen beamer.
Het groepje dat nu in Tijnje elke zondag de camera én
beamer verzorgd, is maar klein en hebben vaak al
meerdere taken te vervullen tijdens de diensten. We
zouden het erg fijn vinden om ook vanuit Terwispel de
diensten te kunnen uitzenden, vandaar deze oproep om
ons te helpen.

De (oude) paaskaarsen zijn dit jaar gegaan naar Anneke
Hoekstra en Aukje Dijkstra.

We zijn nog op zoek naar lectoren, wilt u ook meedraaien
in het team om de bijbelverhalen voor te lezen in de kerk,
dan kunt u zich opgeven bij ds. Frans Willem Verbaas.

Er zijn ook dit jaar weer een aantal jongeren geslaagd
voor hun eerste examen van het voortgezet onderwijs, zij
hebben een bloemetje en wat lekkers gekregen. Hartelijk
dank voor het doorgeven van de namen, op deze manier
hopen we de meeste kandidaten te hebben bereikt.

Het rooster van aftreden is behandeld. Onze scriba heeft
aangegeven om volgend jaar te stoppen. We zijn dus op
zoek naar mensen die deze taak willen overnemen, dit
kan ook prima door meerdere personen. Laat maar weten
of u hierin uw talenten kwijt kunt.



Tsjerkepaad is dit jaar in de kerk van Tijnje van 6 juli t/m
14 september ’s middags van 13.30 t/m 17.00 uur. Het
thema is doopjurken en trouwfoto’s, heeft u thuis nog
iets wat we mogen gebruiken? (misschien zelfs met een
mooi verhaaltje bij). Dit kunt u doorgeven aan Wilma
Altena.

wilma-altena@hotmail.com of 0681384564.

Indien mogelijk graag voor 5 juli 2024.
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De kerkenraadsvergadering van 18 juni, hebben we
grotendeels besteed aan de ‘papieren opbrengst’ van de

gemeenteavond. We hebben alles gelezen, geordend en



geanalyseerd. We kregen zo heel veel informatie binnen
over wat we als gemeenteleden belangrijk vinden.

De top 5 hierin was;

- zingen/ goed orgelspel/ muziek en koren

- Verbinding/ omkijken naar elkaar/ minskip

- (goede) preek

- groepsgesprekken (thematisch, groothuisbezoek,
gespreksgroepen)

- rustpunt, stilte (kerkdienst)

Na de zomer gaan we hiermee verder aan de slag. We
gaan o.a. nadenken over een (bijbelse) slagzin, die als
uitgangspunt kan dienen voor het beleidsplan.

De slotdienst was op 23 juni. In deze gezamenlijke dienst
met Langezwaag was er aandacht voor het
overstapmoment van Fenna, die na de vakantie naar het
voortgezet onderwijs gaat, er was kindernevendienst en
dit alles werd muzikaal begeleid door ons muziekkorps de
Bazuin, zodat er zelfs gedanst kon worden in de kerk.

De kerk slaapt? Er is nog levendigheid genoeg!

Met deze slotdienst sluiten we een mooi seizoen af en
kijken we uit naar een rustgevende zomer. We wensen
dat iedereen een gezegende en vreugdevolle zomer mag
ervaren, vol met Gods liefde en vrede. We kijken ernaar
uit om u na de zomer weer te ontmoeten bij onze
diensten en activiteiten.

Hartelijke groet,

Hilda Feenstra

Koffieochtenden:
- Woensdag 17 juli 2024




- Woensdag 14 augustus 2024

- Woensdag 4 september 2024

U bent welkom vanaf 10.00 uur in de utkomst voor en
bakje en een praatje.

Barbarabeeldje

Geschiedenis van het barbarabeeldje en daarmee van de
barbarakerk en dus van Terwispel.

Enige tijd geleden hebben de klssen van 't Ambyld de
Barbarakerk bezocht en we vertelden de kinderen een
stuk geschiedenis van de kerk.

Dit had alles te maken met een beeldje wat lang geleden
gevonden is bij de bouw van de huidige kerk en in bezit is
van het fries museum. We hebben inlichtingen gevraagd
bij het museum en ook een verzoek om teruggave
gedaan.

Het antwoord kwam snel en gaf een mooi stuk
geschiedenis weer, wat we graag willen delen.

Ook met de conclusie konden we leven.

10




Het beeldje bevindt zich al lang in de collectie, dankzij een
schenking uit de negentiende eeuw.

Zoals alle voorwerpen in de collecties van musea zijn ze
niet meer op de oorspronkelijk plaats, maar worden ze als
belangrijk erfgoed of kunst zorgvuldig bewaard om er
onderzoek naar te kunnen doen en te kunnen gebruiken
voor presentaties en tentoonstellingen, binnenhuis en
buitenshuis. Enkele jaren geleden is het Barbarabeeldje
uit Terwispel onderdeel geweest naar een uitgebreid
onderzoek naar onze collectie pijpaardebeeldjes. Juist
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dankzij het depot, waar zich de verzameling bevindt,
konden onderzoekers ze goed vergelijken, met als gevolg
een goede registratie en wetenschappelijke artikelen. Het
onderzoek en de fotografie werden gedaan ter
voorbereiding van enkele publicaties over de
middeleeuwen en tevens was het prachtig te zien op de
tentoonstelling Vrijheid, vetes en vagevuur in ons
museum.

In onze database is nu de volgende informatie te vinden:
Vijftiende-eeuws pijpaarden beeldje van Sint Barbara.
Datering 1380-1400. Het beeldje is hol en staat op een
rond voetstuk. Barbara draagt een hoge, platte kroon en
heeft lange haren. Ze draagt een lang, slank geplooid
gewaad en een mantel. Het beeldje lijkt in de middelste
voegen van haar gewaad aan de voorkant lichtrode
resten van polychromie te tonen.

De heilige is te herkennen aan de volgende attributen: in
haar rechterhand houdt ze een torentje en in haar
linkerhand, langs haar schouder gestrekt, een palmtak.

In 1864 werd het beeldje van Sint Barbara gevonden
onder de stenen vloer van de afgebroken veertiende-
eeuwse kerk te Terwispel. Het beeldje van Barbara zou
daar om de volgende redenen geplaatst kunnen zijn. De
oudste kerk van Terwispel, gebouwd in 1100 (stond op
het” unwaars kamp” aan de mouwewei) werd in de late
middeleeuwen getroffen door de bliksem. Sint Barbara
was beschermheilige tegen bliksem en onweer. Wellicht is
Zij in de late middeleeuwen in/onder de kerk geplaatst
om een tweede blikseminslag te voorkomen.
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Het beeldje van Sint Barbara werd voor de eerste keer
getoond op de Historische Tentoonstelling in Leeuwarden
in 1877 . De stijlkenmerken lijken de duiden op de
internationale gotiek (1380-1430). Het beeldje toont vele
overeenkomsten 20-122 (een ander pijpaarde beeldje van
Sint Barbara). We zien echter een duidelijk verschil in het
gezicht van Sint Barbara. Het was voor heiligenbakkers
mogelijk om variatie aan te brengen in bestaande
gevallen.

Het beeldje uit Terwispel is niet hoger dan 9 cm en meet
niet meer dan 3 cm in de breedte. Klein en kwetsbaar dus.
(zie foto)

Het is zeker mogelijk om dit kleinood tijdelijk in bruikleen
te vragen voor een tentoonstelling rondom de
Barbarakerk, maar een schenking teruggeven hoort niet
tot de mogelijkheden.

Namens de kerkrentmeesters, Andries Hoekstra.

Ps. De geschiedenis van Terwispel gaat zeker terug naar
voor het jaar 1100.
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Gebedsgroep.

Bidt jij ook mee?

In Filippenzen 4 :6 lezen we:” Wees over niets bezorgd,
maar vraag in alle omstandigheden aan God wat U nodig
heeft, en dank Hem in uw gebeden”.

Op vrijdag 14 juni kwamen we voor de eerste keer bij
elkaar om te bidden voor onze dorpen Tijnje en
Terwispel. Het was een goede bijeenkomst. We
luisterden naar 2 liederen en gingen daarna samen in
gebed.

Na ons gebed zongen we nog een lied.

Op donderdagavond 19 september om 19.30 komen we
weer bij elkaar. Op de Streek 68 in Terwispel. U/jij bent
van harte welkom om met ons mee te bidden. De avond
duurt tot 21.00 uur.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me op: 06-
36585375.

Een goede zomerperiode toegewenst.

Met vriendelijke groeten

Joke Quarre
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Gemeentenieuws

Verhuisd:
mevr. N Hofstra van Breewei 32 naar Buitenpost

De bloemen gingen als bemoediging en groet naar;

26-05 P. Kik en H. Tigchelaar
12-05 H.en T. Wiersma
02-06 H. Hofstra

16-06 M. en T. Brouwer
23-06 H.Jonker

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad inleveren voor
donderdag 12 september bij Tineke Altena 06 2191 8563
e-mail tsjerkepaadpgtt@gmail.com

Verjaardagen 75+
25 juli mevr. G Lantinga-Bosma
De Hoop 4-01 8401 AD Gorredijk
27 juli dhr. P Kik Riperwalden 3 8406 ET Tijnje
19 sep mevr. | op d Hoek-Oenema
Heawei 6 8406 AV Tijnje
21 sep mevr. A de Jong-Lageveen
Riperwei 5 8406 Al Tijnje

Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan
even door aan Gert van Vulpen, tel.nr. 06 1085 5185
e-mail: kerkelijkbureaupgtt@gmail.com
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Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor de steun, die we
ondervinden van iedereen tijdens mijn ziekte, zowel door
bloemen, een kaartje of alleen maar even de aandacht.
Het doet ons beide erg goed.

Eind augustus hoop ik klaar te zijn met de chemo en
immuuntherapie (ik ben dus nu over de helft van de
kuren), waarbij we vooral ook veel hoop hebben op de
immuuntherapie. Deze therapie staat de laatste tijd erg
positief in het nieuws.

Na de kuren zullen in september nog een operatie (klein
of groot) en bestraling volgen.

Nogmaals bedankt, we voelen ons gedragen door
iedereen.

Vriendelijke groet,

Anneke en Andries Hoekstra

Opbrengsten collecten

5 mei Noodhulp Kerk in Actie € 68,50
Kerk € 42,90
9 mei Diaconie € 43,70
Kerk € 39,10
12 mei Binnenl. Diaconaat € 57,30
Kerk € 60,60
26 mei Zending Kerk in Actie € 49,00
Kerk € 35,90
2jun Diaconie € 103,25
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Kerk € 48,30
9jun Diaconie € 52,15
Kerk € 35,60
16 jun Diaconie € 98,40
Kerk € 59,60
23 jun Werelddiaconaat € 111,07
Kerk € 50,95

Hartelijk dank voor al uw gaven!
Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten

7 juli Pastoraat Preken in gebarentaal

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen
in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele
dovenwereld is een totaal andere dan de horende
woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse
Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal
opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg
met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met
gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het
Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed
mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove
mensen. Via het programma Pastoraat ondersteunt de
Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal
pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat.
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1 sept. Missionair werk Nieuwe vormen van kerk-zijn
Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere
vormen van kerk-zijn. Dat zijn nieuwe plekken waar
mensen de liefde van God kunnen ervaren. De
Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich
richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in
bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's
waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe
gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of
mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken
bij activiteiten.

8 september Jonge generaties

Het hele jaar met jongeren op weg

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren
serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen,
meer aantrekkingskracht op hen hebben. De
Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het
aanbieden van seizoenspakketten met methoden,
spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en
gezinnen.

Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere
kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn.
De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met
lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.
Via het programma ‘Jonge generaties' ondersteunt de
Protestantse Kerk gemeenten om aantrekkelijke en
inspirerende activiteiten voor jongeren te organiseren.
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29 sept. missionair werk De kerk zoekt jongeren op

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte
Protestantse Kerk is samen met jongere generaties
optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken.
Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een
kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar de
jongeren zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken
bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij
uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten.
De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van
geloof, hoop en liefde zijn.

Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944

Kerkdiensten in Langezwaag zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433

De kerkdiensten in Terwispel worden niet gestreamd

Tot nog toe geen oppas
Kindernevendienst laatste zondag v d maand.
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Zondag 7 juli

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

Zondag 14 juli

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

Zondag 21 juli

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

om 9.30 uur dienst in Tijnje
koffiedrinken

Ds. C. N. Bark-Bakker ( Akkrum)
A. v.d. Meulen

H. Feenstra

le Diaconie

2e Pastoraat

J.J. Knobbe

om 9.30 uur dienst in Terwispel

Ds. J.H. van der Mark (Wolvega)
A. v.d. Meulen

H. Feenstra

le Diaconie

2e Kerk

H. Lageveen

om 9.30 uur dienst in Tijnje
Gezamenlijke zomerdienst
Ds. W. Baas (Appelscha)

W. Vrijburg
le Diaconie
2e Kerk

B. Nicolai
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Zondag 28 juli om 10.00 uur dienst in Langezwaag
Gezamenlijke zomerdienst

voorganger: Ds. S. Hofstra
organist: J. Postmus
ouderling: J. Tanja

collecte voor: Terre des Hommes

Zondag 4 augustus om 9.30 uur dienst in Terwispel
Gezamenlijke zomerdienst en Avondmaal

voorganger: Ds. F. W. Verbaas
organist: R. Huyzer
ouderling van dienst: 1. Knobbe
collecte voor: le Diaconie

2e Kerk

bloemenbezorger: W. Altena

Zondag 11 augustus om 10.00 uur dienst in Langezwaag
Gezamenlijke zomerdienst

voorganger: Ds. M. Hage

organist: J. Postmus

ouderling : I. Knobbe

collecte voor: zomerzending (Pakistan)
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Zondag 18 augustus om 9.30 uur dienst in Tijnje
Gezamenlijke zomerdienst

voorganger: Ds. F. W. Verbaas
organist: F. de Vries
ouderling van dienst: W. Vrijburg
collecte voor: 1¢ Diaconie

2¢ Kerk

bloemenbezorger: M. de Vries

Zondag 25 augustus om 10.00 uur dienst in

Langezwaag
Gezamenlijke zomerdienst
voorganger: Ds. F. W. Verbaas
organist: J. Postmus
ouderling : J. Tanja
collecte voor: Aanloophuis Heerenveen

Zondag 1 september om 9.30 uur dienst in Tijnje
Gezamenlijke zomerdienst

koffiedrinken

voorganger: Ds.C. Schlette

organist: H. v.d. Meulen

ouderling van dienst: 1. Knobbe

collecte voor: 1e Diaconie (Missionair werk)
2e Kerk

bloemenbezorger: T.Feddema
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Zondag 8 september om 9.30 uur dienst in Terwispel

voorganger: Ds. D. J. Deuzeman (Heerenveen)

organist: A. v.d. Meulen

ouderling van dienst: H. Feenstra

collecte voor: 1e Diaconie (Jonge generaties)
2e Kerk

bloemenbezorger: H. J. Lolkema

Zondag 15 september Openlucht dienst Gordeo

Zondag 22 september gezamenlijk met Langezwaag
Start dienst

voorganger: Ds. F. W. Verbaas

begeleiding: De Bazuin

ouderling van dienst: W. Vrijburg

collecte voor: le werelddiaconaat
2e Kerk
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- Wat lees je van boven
naar beneden?

- Oplossing:

-~ Deze wens is 00k voor jou!!
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